
ik loop wel met je mee naar zee.  

we gaan daar heen.  

daar is de zee al. 

vaak is daar een boot. 

maar nee, dit is geen boot. 

 

daar is de laan waar ik woon. 

ik woon heel hoog. 

je mag wel met me mee. 

kom dan… 

we gaan met de lift. 

 

ik koop een boom.  

geen den, maar een spar. 

ik neem hem mee in een net. 

dan pak ik een bal en nog één en nog één… 

de boom hang ik er mee vol. 

  

ik maak nog een muur. 

laag op laag gaat de muur omhoog. 

dan nog het dak er op. 

het is af. 

oh, er is nog geen raam in de muur… 


